
Voor dag en dauw
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Op de slaapzalen zijn de soldaten bezig.
Ze ruimen hun spullen op.
Zo meteen is de inspectie.
Ineens klinkt het: ALARM! 
Dan moeten ze binnen een paar minuten buiten staan.
Ruud gooit zijn handdoek op het bed.
Hij rent naar buiten.
Het is druk op de gang.
Ze lopen elkaar in de weg.
Iedereen wil op tijd buiten zijn.
Ruud krijgt een duw in zijn rug.
Hij valt vlak voor de voeten van de sergeant.
- ‘Soldaat Storm,’ dondert de stem van de sergeant.
’Wat zoekt u daar?’

Ruud mompelt iets.
Snel krabbelt hij overeind.

‘Groep, rechtsomkeert.
Terug naar jullie kamers. En snel.

Zo meteen is er weer ALARM. 
Dan wil ik iedereen binnen een minuut in het gelid.

Iedereen! 
Ook soldaat Storm.’

De stem van de sergeant klinkt dreigend.
De soldaten weten dat het nu goed moet gaan.

Vol spanning wachten ze op het commando.
ALARM! 

In looppas gaan ze door de gang.
Nu geven ze elkaar de ruimte.
Hijgend staan ze naast elkaar.

Keurig in het gelid.

Alarm! In het gelid
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Het eind van de les.
Sergeant Wouters staat op.
- ‘Soldaten, huiswerk voor morgen:
Onderhoud van het geweer.
Jullie leren hoofdstuk 16, bladzijde 1 tot 12. 
Morgen gaan we dat oefenen.
En nu, ingerukt mars.’

Ank steekt haar hoofd om de deur.
- ‘Ga je mee naar beneden?
Ze draaien een leuke film.’
- ‘Nee, dat kan niet.
Ik moet dit nog leren,’ zegt Ruud.
Hij wijst naar het handboek.
‘Ik snap er niets van.’

Huiswerk Ga je mee?
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